


REDACTIE

Met het Baoken is het zo dat er twee weken zitten tussen
het schrijven en plaatsen van de kopij én het moment
dat u dit alles leest. Dat maakt het soms lastig om
volledig actueel te zijn en wat vandaag nog actueel is
kan morgen al weer achterhaald zijn.

Sommige gebeurtenissen blijven echter héél lang
actueel. Zoals de oorlog in Oekraine, waarvoor we nu al
meer dan een jaar elke woensdagavond een wake
houden in de kerk in Bathmen. Het lost de oorlog niet
op, het maakt de ellende voor de mensen niet minder.
Maar toch.

De aardbevingen in Turkije en Syri€, en nu daaroverheen
overstromingen. We collecteren en geven via giro 555.
Het stopt de aardbevingen en overstromingen niet.
Maar toch.

De vraagstukken rondom stikstof, natuur, gaswinning,
toeslagen, armoede, verdeeldheid. We mogen gebruik
maken van ons stemrecht. Het wordt er niet makkelijker
op voor de politici. Maar téch.

En toch, gaan we Pasen vieren, zoeken we verbinding bij
en met elkaar, willen we iets doen, hoop blijven houden!
Dit Baoken staat er weer vol mee.

Gezegende Paasdagen gewenst!

Janneke van Schooten
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openheid ontstaan.

In de Stille week naar Pasen neemt Witte Donderdag
een bijzondere plek in. De ingetogen avondgebe-
den en vieringen, waarin het lijden van Jezus cen-
traal staat, worden even onderbroken meteen ...
maaltijd. We gedenken deze dag de sedermaaltijd
die Jezus met zijn vrienden en vriendinnen vierde
voorafgaande aan zijn gang naar Gethsémané en
Golgotha. Tijdens de sedermaaltijd werd de bevrij-
ding van het slavenvolk Israél uit Egypte herdacht
en herbeleefd. Want zo zeggen de Rabbijnen: niet
alleen onze voorouders moesten uit Egypte
trekken, ook wij moeten iedere keer weer uit de
slavernij op weg gaan naar een beloofd land.
Tijdens de sedermaaltijd hebben de jongste
kinderen de belangrijkste rol. Ze staan symbool
voor de mensen die doorgaans niet meetellen,
achteraan staan. Zij mogen aan het woord komen,
de vragen stellen.

Jezus viert deze maaltijd met zijn geliefden juist op
het moment dat zijn arrestatie door verraad zal
plaatsvinden, die tot zijn kruisdood zal lijden.
Maaltijd vieren, bevrijding vieren, juist als alles in
lijkt te storten, de crisis zich aandient.

Voor mij is dit elke keer weer een hoopvol teken en
ik merk dat ik hoopvolle tekenen hard nodig heb,
want in de wereld ontrolt zich de ene crisis na de
andere. Oorlog in Oekraine, aardbevingen in Turkije
en Syrié, overstromingen en orkanen, die elke keer
heviger lijken te worden. Een klimaatcrisis die
moeilijk lijkt om te buigen. Maar ook steeds meer
spanningen in de eigen samenleving, waarin groe-
pen tegenover elkaar staan en we hekken bouwen
om mensen van buiten Europa buiten te houden.
De wereld lijkt zo ver af te staan van het visioen van
de feestelijke maaltijd, waarin voor iedereen plek is,
voor iedereen genoeg is, waarin de meest kwets-
baren het woord krijgen. Ja, het avondmaal als
visioen, want ik geloof dat Jezus met zijn ‘laatste
maaltijd’ niet alleen verwees naar de bevrijding uit
Egypte maar ook naar het visioen van de maaltijd
op Gods berg, waar alle volken bij elkaar komen en
elkaar zien zonder vooroordelen en waar er voor
iedereen genoeg is (Jesaja 25).

Natafelen

Je kent het wel: tijdens een goede maaltijd is er vertrouwelijkheid en

Na de laatste gang sta je niet op; je blijft met je disgenoten natafelen.
Misschien met wat mijmeringen, wat losse gedachten, of juist met
diepgang. De voorgangers van de Protestantse gemeenten van Deventer,
Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan
bij het jaarthema van de PKN ‘Aan tafel!’ door hun gedachten hierover te
laten gaan. In deze bijdrage tafelt ds. Wim de Jong, predikant van de
Protestantse Gemeente Deventer met ons na.

Het visioen dat ik prachtig verbeeld vind in de
afbeelding van een fragment uit het hongerdoek
Samen aan Tafel, waarin alle culturen op aarde aan-
wezig lijken te zijn, waarin de liefde wordt gevierd
(rozen bij het Palestijns — Israélische koppel), waar
jong en oud aan mogen schuiven, waar je mag zijn
met je verdriet, je moeheid, je matheid, je machte-
loosheid. Waar men elkaar vasthoudt, waar het
brood wordt gedeeld. Op die plekken is Christus
aanwezig, zijn gelaat spiegelend in de wijn.

Dit visioen hebben we nodig, heeft de wereld nodig,
dat het anders kan. De Spreukendichter schrijft
terecht: "Waar het visioen ontbreekt verwildert het
volk". Als kerkelijke gemeenten hebben we de taak
dit visioen levend te houden, juist als het er in de
wereld zo weinig op lijkt. Door zelf gemeenschap-
pen te vormen waar iedereen welkom is, waar
mensen terecht kunnen voor troost, een hap eten,
mensen die hun naam kennen, die een hand op de
schouder leggen, die luisteren. Maar ook opmerk-
zaam te zijn op al die plekken buiten de kerk waar
dezelfde beweging plaatsvindt, want de Geest
waait waarheen hij wil. Kleine, kwetsbare plekken
misschien, maar het zijn wel tekenen van hoop.

Samen aan tafel: dat visioen houdt mij gaande, doet
mijn hoop elke keer weer herleven, dwars tegen de
crisissen in, doet mijn geloof elke keer weer
opstaan, door alle twijfels en vragen heen.

Vrede en alle goeds

Ds. Wim de Jong



KERKENRAAD

Geloven in de ander

We staan vlak voor Pasen. Naast al onze traditionele vieringen hoort daar ook al jaren
The Passion bij, deze keer op donderdag 6 april. Het verhaal van de kracht van liefde
voor en geloof in elkaar. Een verhaal sterker dan macht en geweld, verteld op een
eigentijdse manier en met hedendaagse muziek. Het thema dit jaar is verwoord in het
lied ‘Leun op mij. Een lied waarin elkaar steunen, op elkaar kunnen leunen en geloven
in de ander centraal staan. Ongetwijfeld komt dat ook in de andere liederen tot uiting.
Geloven in de ander, dat was ook aan de orde in het verhaal van de roeping van de
discipelen door Jezus. Zo maar geroepen worden om samen op weg te gaan vroeg
geloof van de discipelen in het verhaal van Jezus. En omgekeerd, vroeg het geloof van Jezus in de
kracht van de discipelen om het verhaal van liefde in de wereld verder te brengen. Als ‘zout van deze
wereld) smaakmakers.

Geloven in de ander, dat hebben we nog steeds heel hard
nodig. Ik schrijf dit met op de radio allerlei bespiegelingen
over de uitslagen van de provinciale verkiezingen. Het lijkt
wel alsof in de politiek geloof in de ander volledig
verdwenen is. Links tegen rechts, platteland versus stad,
natuur tegenover landbouw, woningen voor jongeren of
voor asielzoekers. Wat moet het moeilijk zijn tot stabiel
bestuur in provincies en het land te komen als geloven in de
ander zo ontbreekt.

Hoe staan we zelf in het leven? Durven we te geloven in de
ander, ons voor anderen in te zetten zonder te kijken naar
eigenbelang? Niet onverschillig naast elkaar te leven maar
juist betrokkenheid op elkaar te laten zien? Gewoon in kleine
dingen, een kaartje, een bezoekje, naast elkaar staan in vreugde en bij verdriet. We kunnen op veel
manieren liefde voor elkaar laten zien.

Geloven in de ander, dan begint er een nieuwe tijd. Dat horen de discipelen aan het begin van de
Passion. Laten wij ons door hun optreden ook geroepen voelen te geloven in de ander.

Frits Mandersloot
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Bijna dertigers

Ik was nog net vijfen-
twintig jaar toen ik,
zoals dat zo mooi
heet, in het ambt van predikant werd bevestigd.
Een aantal baby’s die ik in de eerste vijf jaar heb
mogen dopen — en dat waren er heel wat in die
jaren - zijn dus inmiddels op een leeftijd die
ouder is dan ik destijds op 14 maart 1993 met
mijn bijna zesentwintig jaar.

Dat is wat mij intrigeert bij mijn zesde lustrum:
een hele generatie is sindsdien volwassen of
bijna volwassen!

En wat was ik toen zelf nog jong en groen.

Rugzak
Tien jaar geleden trof mij na zo'n twintig jaar
domineesleven een illustratie van Cees Otte in
Groeibijbel. Ter afronding van een serie colleges
mystieke tekstlezing over verbeeldingen bij de
verhalen van Elia, schreef ik bij deze illustratie
een werkstuk en spitste dit toe op de rugzak.
Cees Otte laat in zijn illustraties bij de Bijbel-
verhalen in Groeibijbel nooit
personages zien, maar wel
altijd een eigentijds voor-
werp als bijvoorbeeld een
verkeersbord of een kraan.
Deze prikkelen de fantasie en
plaatsen het Bijbelverhaal in
onze eigen tijd.

Zo zag ik de rugzak in de
hierbij geplaatste verbeel-
ding als mijn eigen rugzak.
En die heb ik nog steeds
vrijwel altijd bij me, wanneer
ik met het openbaar vervoer
richting mijn andere kerk-
plek in Twijzel reis.

Echt een symbool voor mij,
zoals de rugzak ook kenmer-
kend is voor bijvoorbeeld
backpackers.

PASTORESTEAM

Dertig jaar dominee

Op 14 maart was ik dertig jaar dominee. Dat is geen officieel
jubileum zoals vijf jaar eerder bij vijfentwintig jaar. Toch sprak het
getal me misschien nog wel meer tot de verbeelding. Daarom
trakteerde ik bij twee vergaderingen op taart.

De rugzak is een symbool voor onderweg zijn. In
je rugzak neem je het nodige mee voor onder-
weg, waarbij je er als reiziger altijd alert op bent
dat je rugzak je niet te zwaar belast.

Ruimte

Ik beschouwde in mijn werkstuk de rugzak als
leeg en had daar een goed gevoel bij. Ik zag dat
ik in de loop van de jaren een aantal
theologische en kerkelijke dingen uit mijn rugzak
had gehaald, die mij waren gaan hinderen om
lichtvoetig te gaan. En soms waren die dingen er
onderweg zelfs vanzelf uitgewaaid. In plaats van
slechts binnenkerkelijk en toegespitst op
geloofsoverdracht was mijn blik breder
geworden dan alleen kerkelijke kaders en dat
scheelt een hoop ballast. Ik merkte veel meer
ruimte en spreek inmiddels liefst in termen van
levensbeschouwing en zingeving.

Ondertussen vind ik het bijzonder om te merken
dat Bijbelse verhalen voor mij hierdoor juist veel
meer zijn gaan leven als verhalen van mensen
zoals jij en ik. Bij al onze eigen, eigentijdse
verhalen is altijd wel zo'n verhaal
te vertellen, actueel en to the
point!

Wat ben ik blij dat ik in mijn
rugzak ruimte heb gekregen voor
die verhalen. Die voelen zeker
niet zwaar.
En generaties die inmiddels (veel)
jonger zijn dan ik zouden
weleens veel lichtvoetiger door
het leven kunnen gaan met ieder
in de eigen rugzak een paar van
| die verhalen voor onderweg. Een
moaie focus voor mijn verdere
domineesleven!

| Ds. Gert Wijnstok



PASTORESTEAM

PASE
VIEREN

‘Het eindigt voor mij op Goede Vrijdag dit jaar,
hoorde ik mijzelf zeggen.

We hadden pastoresoverleg en spraken over
onze bijdragen voor dit Baoken.

Waar zouden we deze maand over kunnen
schrijven? Er waren ideeén genoeg.

Gert schrijft over dertig jaar predikant zijn.
Hanneke over het werk van de bezoeknaobers in
de gemeente. Mijn bijdrage zou gaan over Pasen
vieren.

En toen hoorde ik mijzelf zeggen: ‘Het eindigt
voor mij dit jaar op Goede Vrijdag. Dit jaar ben ik
namelijk alleen voorganger op Witte Donderdag
in Bathmen en op Goede Vrijdag in Okkenbroek.
Jezus sterft aan het kruis, de Paaskaars dooft en
in stilte zullen we de kerk verlaten...

Mijn collegae schoten bij mijn opmerking in de
lach. En ik glimlachte zelf ook.

Want is dat niet juist het wonder van Pasen? Dat
het op Goede Vrijdag niet eindigt!?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest én het
is een oeroud lentefeest. Een vrolijk feest dat je
doet denken aan verse bloemen, huppelende
lammetjes, lieve kuikentjes en het eerste
lentezonnetje. Als de natuur na een koude en
natte winter weer tot leven komt, is dat een feest
op zich. Ook Pasen is een lentefeest, ook daar
gaat het om de vernieuwing van het leven. Maar
het is een andere vorm van leven, dat met Pasen
de dood overwint: een onvergankelijke kracht in

de mens. Over opstaan uit pijn en verdriet, over
niet bij de pakken neer blijven zitten. Over leven
dat het wint van de dood, over lijden dat liefde
wordt, over geen einde maar een nieuw begin,
over hoop dwars door alle wanhoop heen.
Pasen roept mij op: Ga maar! De steen voor het
grafis weggerold.

Die steen is voor mij beeld voor alles wat in het
leven zwaar is, wat op jou drukt, wat jou blok-
keert, die soms zware steen op jouw maag, rolt
God weg.

Elke dag kan het Pasen worden in je leven wan-
neer je nieuwe moed vindt, levenskracht, weer
verder kunt. Pasen is jouw eigen opstanding:
wanneer je durft te leven in het licht van Gods
liefde. Hoe het leven zich ook aan jou aandient.
Op Stille Zaterdag en op Paasmorgen hoop ik
kerkganger te zijn én zing ik mij Pasen te binnen:
‘Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil.
Vrede, die bij ons blijft!

Ds. Hanneke Diermanse




PASTORESTEAM

Kijken met de ogen
van je hart

Een Rlein eerbetoon voor alle oude én alle
nieuwe bezoeknoabers van onze
gemeente Bathmen/Okkenbroek

‘Alleen met het hart kun je goed zien’, zegt de kleine prins.
‘Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’.

Een prachtige uitspraak uit het boek ‘De kleine
prins’ van Antoine de Saint-Exupéry. Maar het had
ook zomaar een uitspraak van Jezus kunnen zijn,
afgaande op zijn handel en wandel door het
leven.

Aan deze uitspraak moest ik denken toen we op
donderdag 23 februari j.l. afscheid namen van
twee trouwe Banekate-bezoekers:

Gerrit Stegink en Gerrit Halfman.

Maar liefst vijftien jaar hadden ze met hart en ziel
dit vrijwilligerswerk gedaan! Een half jaar daarvoor
hadden we op dezelfde manier zo ook al afscheid
moeten nemen van Dinie Bruil en Gerrie Smale.
Wat een inzet en wat een trouw kom je dan voor
zo'n kwetsbare doelgroep tegen.

Maar bij bovenstaande uitspraak werd ik dinsdag
14 maart zeker ook weer bepaald, toen ruim
veertig bezoeknoabers uit onze gemeente in de
Pothaar bij elkaar waren om hun bezoeken aan
onze oudere gemeenteleden met elkaar en met
de taakgroep pastoraat te evalueren.

Veel bevlogen mensen ontmoetten wij daar die vol
enthousiasme vertelden over het dankbare,
zinvolle maar ook gezellige vrijwilligerswerk dat zij
nu sinds een jaar doen. Het geeft een band - over

en weer — om ‘vaste mensen’ twee of drie maal per
jaar (of zelfs meer) te bezoeken.

Natuurlijk kwamen er ook nog wat vragen, advie-
zen en verbeterpunten uit de groep naar voren,
maar de toon was positief en verbindend.

Alis er maar één mens
die zich aan jou verwarmt.

Al is er maar één mens
die een mens aan je heeft.

Dan leef je
niet tevergeefs.

Dalai Lama

Wij, als taakgroep pastoraat, zijn heel blij dat dit
vrijwilligerswerk dankzij jullie allemaal al zo goed
loopt en gaan met de gedane opmerkingen zeker
aan de slag om deze vorm van ‘omzien naar
elkaar’ op een nog hoger plan te tillen. Dank voor
al jullie inzet, ook van alle contactpersonen en al
die andere vrijwilligers voor onze gemeente!!!

Tot slot, voor alle lezers: mocht u nog een paar uur
over hebben in het jaar om oudere mensen in

't Dijkhuis, op Banekate of in onze gemeente te
bezoeken, wordt dan bezoeknoaber! U geeft niet
alleen, maar krijgt er beslist ook iets voor terug ...

Namens de taakgroep Pastoraat,
Hanneke Overduin



HAAN WEER OP DE
TOREN

Uit welke hoek waait
vandaag de wind?

ledereen in Bathmen kan het
weer eenvoudig zien.
Gewoon een blik op de toren
werpen waar de nieuw
vergulde windhaan weer als
vanouds staat te pronken.

Het zal niemand zijn ontgaan, de toren heeft een enorme opknapbeurt ondergaan.
In opdracht van de gemeente Deventer heeft bouwbedrijf Hillebrand zich hierover
ontfermd.

Bijzondere klus was het restaureren en opnieuw vergulden van de windhaan. Het
gespecialiseerde bedrijf Koenders uit Neede heeft dit op zich genomen.

Met de terugplaatsing van de windhaan op de toren zijn alle onderdelen van de
renovatie nu afgerond. De steigers zijn opgeruimd en de stoep is geveegd. We
kunnen er weer jaren mee vooruit.




Opvolging tuinploeg
nog niet rond

De opvolging van Gerrit Haverslag en
Henk Klijn Velderman is nog niet rond.
We zijn nog steeds op zoek naar
tuinlieden die een stukje verzorging
van het erf rondom de kerk van
Okkenbroek op zich willen nemen.

Wie vindt het leuk om af en toe de handen
uit de mouwen te steken? We proberen
weer een team te vormen. Dan ben je wat
flexibeler en kun je het werk over meer
mensen verdelen. Gemiddeld 1 keer per
maand per persoon lijkt ons een mooi
streven.

De kerk in Okkenbroek blijft voorlopig in functie binnen onze kerkgemeenschap. We hopen
natuurlijk met een goed verzorgde tuin. Informeer gerust bij Gerrit (06-2388.8830) over zijn
ervaringen. Mag natuurlijk ook bij kerkrentmeester/contactpersoon Wim Scholthof
(06-1566.2417) of Marian Jansen (06-5727.2033)

Raamisolatie kerkzaal in Bathmen

De kerkrentmeesters zijn er al een hele poos mee bezig. Hoe kunnen we de kou-val
onder de ramen in de kerk ondervangen? Verschillende plannen zijn besproken.

Per optie is er verschil in effect. Maar zoals altijd, ook
in prijs. Gekozen is nu voor een oplossing die
behapbaar is qua investering en die toch een flinke
verbetering gaat opleveren.

Schildersbedrijf Bieleman gaat de 7 grote ramen van
de kerkzaal voorzien van achterzetramen. Dat wil
zeggen dat grote glaspanelen worden geplaatst aan
de binnenzijde van de ramen die de kou-val moeten
ondervangen. Het glas-in-lood-raam gaat in deze
klus niet mee, daar is al een (veiligheids)voorziening
aan de buitenkant aanwezig.

Voordat de achterzetramen geplaatst worden
ondergaan de grote ramen eerst een opknapbeurt.
Daar is Bieleman onlangs mee gestart.

Het plaatsen van de glaspanelen staat gepland in het
vroege voorjaar.




Diaconale Markt

Op maandag 6 maart was er een bijeenkomst van
het Kruispunt Diaconaal Deventer. Daar was een
Diaconale Markt waarvoor 20 organisaties waren
uitgenodigd om zich te presenteren, waaronder
het Meester Geertshuis, House of Hope, De
ontmoeting, Stichting Present, Voedselbank,
Speelgoedbank en nog vele anderen.

Ook was er een beleidsadviseur Werk & Inkomen
van de gemeente Deventer uitgenodigd.

Zij vertelde over de 2 onderstaande mogelijk-
heden om in aanmerking te komen voor een
vergoeding vanuit de gemeente.

* Ondersteuningfonds Energie

Als de inwoners van Deventer zich zorgen maken
over het betalen van de energierekening kunnen
ze contact opnemen met de gemeente.

De gemeente biedt namelijk hulp aan inwoners
die door een hoge energierekening in de
problemen komen.

Medewerkers van het Ondersteuningsloket
Energie staan klaar voor een persoonlijk advies.
Bijvoorbeeld over een aanvullende bijdrage of
een gratis isolatiemaatregel.

Voor meer info mail naar energie@deventer.nl
of bel 0570-140570.

JAIINN\

* Deventer Helpt Isoleren: één grote gratis
isolatiemaatregel

Steeds meer mensen hebben moeite met het
betalen van rekeningen, waardoor er geen geld
meer overblijft voor het verduurzamen van de
woning. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om
mensen in nood te steunen. Met dat geld heeft
de gemeente het project “Deventer Helpt
Isoleren” gestart.

Mensen met een laag inkomen en een slecht
geisoleerde koopwoning kunnen in aanmerking
komen voor één grote isolatiemaatregel,
helemaal gratis.

Kijk op www.deventerhelpt.nl voor meer info.
Al met al voor ons ook een zinvolle avond waar
wij een beeld kregen van de sociale kaart van

Deventer.

Namens de Diaconie,
Petri van de Kolk en Rikie Oude Weernink

—_— .-




Project ZWO blijft Moldavié

Op Aswoensdag, het begin van de veertigdagen-
tijd, waren we weer bij elkaar om samen ons
project te starten. We besloten geen nieuw
project te beginnen, maar door te gaan met ons
doel van vorig jaar, omdat het nog zo heel hard
nodig is; Moldavig, zo heel dicht bij Oekraine en
het armste land van Europa.

Ondanks de armoede vangt het duizenden
vluchtelingen uit Oekraine op.

Voor de negende keer vierden we onze sobere
maaltijd met twee soorten soep en brood.

Het was weer heel sfeervol en Jan Harm Borger
lichtte ons project nader toe m.b.v. een filmpje
van kerk in actie. Daarna om 19.00 uur waren we
samen stil om ook aan de wake voor Oekraine
mee te doen. We collecteerden na afloop van de
maaltijd en haalden € 160 op. Fijn.

Dit jaar zult u er nog meer over horen.

Volgend jaar zal het voor de tiende keer zijn dat
we een sobere maaltijd houden.

Dat is dan ook de laatste keer, daarna moeten we
iets anders verzinnen.

In het blad Petrus vond ik het volgende artikel en
wij sluiten ons er graag bij aan.

Kerk maakt dorpen in Moldavié weer leefbaar
Hij kon het niet langer aanzien, de eenzaamheid
van ouderen in zijn gemeente. Voorganger Balta
Ghenadie startte daarom een ambitieus project:

hij trommelde jongeren op om vrijwilligerswerk te
doen bij ouderen thuis. “Samen maken we ons dorp
weer leefbaar.

Verdriet en eenzaamheid

Dichtgetimmerde huizen, uitgestorven straten:
Parcova, een dorpje in het noorden van Moldavie,
loopt leeg. Door de armoede en werkloosheid
zoeken veel inwoners een baan over de grens.

Tijdens zijn pastorale bezoeken zag voorganger
Ghenadie (34) veel verdriet en eenzaamheid bij de
ouderen die achterbleven. “Zeventig procent heeft
niemand om op terug te vallen. Van hun schamel
pensioentje houden ouderen nauwelijks geld over.
Ik voelde dat we als kerk in actie moesten komen.”

Lach op het gezicht

Met de jeugdgroep van zijn kerk ging Ghenadie aan
deslag. Een paar keer per week bezoeken jongeren
nu de ouderen thuis. Ze helpen met klusjes in huis
en tuin, brengen boodschappen, doen de was —en
tussendoor is er tijd voor een praatje. "k zie de
verandering’; vertelt Ghenadie. “Door de gesprekjes
met de jongeren verdwijnt eenzaamheid voor even
naar de achtergrond. De lach op het gezicht van
ouderen is onbetaalbaar.”

Vooor de tieners is het vrijwilligerswerk een goede
leerschool. “Ze voelen zich op deze manier
helemaal betrokken bij de gemeenschap hier in
Parcova. Het leert hen hoe ze anderen moeten
helpen, en dat ze zelf een schakeltje kunnen zijn
voor een beter leven hier in het dorp.

Samen komen we verder!”

Namens ZWO Gera Ploeg
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VAN HET KERKELIJK ERF

"Aan tafel!"

De kerk verbindt ...

Onder dit motto willen wij een informele, gezellige avond organiseren met veel zelfwerkzaamheid,
dus met ‘low budget’ Het idee is om in de kerk te Bathmen samen te komen voor een amuse en/of
een kop soep. Daarna willen wij de deelnemers formeren in groepjes van maximaal 4 tot 6
personen. Zo'n groepje gaat dan naar een adres om daar samen te eten.

Na afloop van het nuttigen van de hoofdmaaltijd komen we opnieuw allemaal bij elkaar maar dan
in 'Ons Centrum’ in Okkenbroek. Daar kunnen we dan weer genieten van een toetje en een
gesprekje met de hele groep.

De datum en de aanvangstijd die wij in gedachten hebben? Vrijdag 21 april om 18.00 uur.
Afhankelijk van het aantal opgaves zullen wij mensen vragen om iets te koken ...

De bedoeling is om dit evenement BOL-breed uit te rollen.

Waag de stap, geef je/u op.

Wij zien ernaar uit en natuurlijk hopen wij dat jij/u dat ook doet!
Opgave voor 14 april aanstaande bij Tineke Dragt.

Mientje Bosman

Hermien Brinkman .
Henk Oplaat e
Tineke Dragt (emailadres: tineke.dragt@gmail.com of telefoon 06 57714633)
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DE PAASKAARS

Van idee naar realisatie

Het is al een aantal jaren traditie dat een aantal mensen de paaskaars decoreert.
Dat gebeurde ook weer dit jaar. De eerste avond hebben we gezocht naar een
geschikte afbeelding. Blij zijn we met de mogelijkheden die we vinden op de
computer, maar lang niet alles vinden we geschikt om uit te voeren. Toch lukt het
steeds weer om een afbeelding te vinden waar we mee aan de slag kunnen. Eerst
maken we de afbeelding van papier. De afbeelding wordt vergroot, of juist weer
verkleind, tot we tevreden zijn. We bekijken de doos met plaatjes van was, die in
de loop der jaren nog net in een schoenendoos passen.

We kiezen voor donkerrood en blauw met een glansje erin. En na de eerste avond
gaan we tevreden naar huis. De nieuwe datum wordt afgestemd via de app en ook
degenen die de eerste keer niet konden, worden op de hoogte gesteld van het
resultaat van deze eerste bijeenkomst.

De tweede avond gaan we aan de slag met de papieren afbeelding,
maar al gauw zijn we het eens dat de kleuren toch niet zo mooi bij
elkaar passen. Oak blijkt dat het glimmende blauw niet voldoende in
voorraad is voor twee kaarsen. Dus discussie over hoe nu verder. Na
wat heen en weer geschuif met kleuren was, zijn we eruit. Twee
verschillende kleuren voor de twee kaarsen, maar wel dezelfde
afbeelding. In Okkenbroek komt de kaars met de groene afbeelding,
in Bathmen de blauwe. Eerst denken we dat we zeker nog een avond
nodig hebben, maar uiteindelijk zijn de puzzelstukjes

(zo lijkt het als alle onderdelen uit was klaarliggen) toch snel op de
kaarsen gelegd. Met behulp van een féhn maakten we de was stevig vast. We zijn benieuwd naar
de reacties in de kerk. Eén ding is zeker: In de beide kerken zijn de paaskaarsen beter te bekijken
dan op de foto's bij dit artikel.

Kom dus kijken op paasmorgen!




ANOUK VAN LUIK IN GESPREK
OVER GELOOF EN LEVEN MET ...

F

In een dorp is het belangrijk dat je ergens bij hoort. En waar je dan bij hoort, dat kan veranderen
door de jaren heen. Met kleine kinderen heb je andere interesses dan in andere levensfasen. lk
ben nu 53 en er komt weer ruimte om andere keuzes te maken, dat vind ik mooi aan ouder
worden. Je hebt geen invloed op alles in het leven, maar bepaalde dingen heb je wel in de hand
en die kun je inzetten om je leven zelf vorm te geven. Niks is voor altijd.

Ik ben geboren en getogen in Bathmen. Mijn
ouders en grootouders hadden een boerderij
aan de Apenhuizerweg, Moatman, op een mooi
plekje nabij het dorp. Mijn broer was de opvolger
voor de boerderij en woont er nu nog samen met
mijn vader. Hij is net gestopt met melkvee, mede
vanwedge zijn gezondheid.

Ik heb daar een geweldige jeugd gehad samen
met mijn broer en zus.

Mijn vader was vroeger kerkraadslid, maar mijn
ouders zaten niet wekelijks in de kerk. Zonder
dat het moest, gingen we naar zondagsschool,
later naar de jeugdkerk; dat vonden we gewoon
leuk en gezellig.

Tegen de tijd dat ik 18 werd had ik wel wat
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twijfels over het geloof, toch heb ik belijdenis
gedaan. Dat had zeker te maken met dominee
De Jong. Bij hem mochten die twijfels er zijn, er
was geen goed en fout. Hij was daarin echt een
voorbeeld voor mij.

Hans en ik zijn in de kerk getrouwd. Al is Hans
niet kerkelijk opgevoed, hij gaf daarin alle ruimte.
Onze oudste dochter wilden we door dominee
De Jong laten dopen, maar dat was volgens de
toenmalige kerkenraad niet mogelijk. In die tijd
had Bathmen geen vaste dominee. De dominee
zou er niet toe mogen doen. Voor mij deed de
dominee er wel toe en het voedde mijn twijfel.
We hebben er daarom toen vanaf gezien.



Later, toen dominee Mol was aangetreden en
onze jongste dochter was geboren, hebben we
Dione en Meike tegelijk laten dopen. lk wilde het
de kinderen meegeven, dan kunnen ze ermee
doen wat ze willen. Als je wilt, kan je bij de
kerkelijke gemeente horen, er onderdeel van zijn.
Toen de kinderen op de lagere school zaten
hebben we het ene jaar godsdienstonderwijs
voor de kinderen gekozen en het andere jaar
humanistisch vormingsonderwijs. Kennis maken
met verschillende vormen van geloven en
levensbeschouwing vond ik belangrijk. De klik
met geloof ben ik zelf wel wat kwijtgeraakt door
de jaren heen.

Zeg nooit nooit, niks is voor altijd. Ik denk dat ik er
nu te rationeel voor ben. Laat ik het zo zeggen:
tot nu toe greep ik nooit terug op het geloof als ik
steun nodig had. Ik voel me gesteund door de
mensen om me heen. Mijn man Hans, onze
kinderen, familie, vrienden en collega’s. Er zijn
veel goede constanten in mijn leven. Misschien
geeft dat wel de stevigheid om de vrijheid te
voelen dat niks voor altijd is.

Ik werk al heel lang met veel plezier bij de wegen-
wacht van de ANWB; sinds de laatste interne
wijziging heet mijn functie co6rdinerend regio
ondersteuner in de regio Noord-Oost Nederland.
Zoals op zoveel plekken verandert daar veel. Ik
luister vooral heel veel, om te begrijpen waar de
kneep zit, wat er nodig is voor goed teamwork. Ik
vind het fijn als we iets samen bereiken maar ik
wil wel de géede dingen doen met elkaar; ik ben
kortom een doener die graag vooraf nadenkt
over wat en hoe te doen.

Tot corona had ik veel vergaderingen door het
land heen, nu is dat vaak digitaal. Dat vind ik
soms lastig; je doet het werk echt samen, dan wil
je elkaar ook echt ontmoeten. Maar het biedt ook
nieuwe kansen en mogelijkheden, en die

benutten in deze tijd van veranderingen is
belangrijk. Daarnaast doe ik de boekhouding
voor het stukadoorsbedrijf van Hans.

In mijn vrije tijd heb ik sinds 2000 een bestuurs-
functie bij Stichting Openluchtspel Bathmen.

We organiseren eens in de vijf jaar een openlucht-
spel en soms een kleinere productie tussendoor.
De voorbereidingen voor een openluchtspel
starten zo'n anderhalf jaar van tevoren.

Alles komt uit onze eigen koker, het schrijven van
het stuk, de regie, de invulling van de rollen en
alle werkzaamheden achter de schermen.

We proberen ieders kwaliteiten te benutten. In
2020 hebben we door corona twee maanden van
tevoren alles stil moeten leggen, dat was enorm
jammer. We waren al zo'n eind op weg.

Nu zijn we weer fris van start gegaan, de voor-
bereidingen voor de uitvoeringen in mei zijn in
volle gang. Het evenement wordt steeds groter
en de lat ligt steeds hoger, mensen weten dat ze
wat kunnen verwachten en dat willen we natuur-
lijk waar maken.

Gelukkig zijn er heel veel helpende handen om
alles voor elkaar te krijgen. Ook dit kenmerkt ons
dorp, we zijn bereid om de verbinding te zoeken
en met elkaar iets tot stand te brengen.

Bathmen heeft geen historie met verschillende
geloven in het dorp. Er zijn misschien wel rangen
en standen (geweest) maar we staan open voor
elkaar en voor nieuwkomers.

ledereen kan ergens bij horen. We doen ons hier
niet anders voor dan we zijn, we zijn écht, daar
voel ik me bij thuis.

En ja, ik ben nog steeds lid van de kerk en doe
een bijdrage voor het gebouw. Al zou het meer
gebruikt mogen worden, het zou heel jammer
zijn als dit verloren zou gaan. De kerk is en blijft
een middelpunt van ons prachtige dorp!
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Brandstof in april

. In de aanloop naar Pasen kun je nog een week meedoen met dagelijkse
meditaties in de Dorpskerk Bathmen.
Op maandag tot en met vrijdag beginnen we om 6.30 uur, op zaterdag een half uur later.
Na Pasen elke zaterdag.

. Op 3 april gaat het in Geloven-Nu verband over het verhaal van het gouden kalf.
We doen dit in de kerk van Okkenbroek, van 20.00-21.30 uur.
. Op 7 april gaan we meditatief wandelen. \We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeer-

plaats halverwege de Oostermaatsdijk en drinken na afloop nog een kop koffie.
Van 10.00-11.45 uur.
De volgende keer is 5 mei.

. 12 april is alweer de laatste keer dat we ingaan op het werk van Jonathan Sacks.
We lezen dit keer de essays die gaan over de verhalen van Jakob nadat hij zijn vader Isaak
bedrogen heeft. We bespreken die 's avonds van 20.00 - 21.30 uur in de kerk van
Okkenbroek.

. En tot slot staat op 28 april de stamtafel voor een goed gesprek weer klaar in de
noorderbeuk van de Dorpskerk Bathmen, van 11.00-12.30 uur.

16

=

3
‘Lief voor jezell zin, is cen van

de, allerdiefste dingen die ju
kant doer., z¢i de mol.




LETSLENTEBROOD
Paasbrood
met GROEN

Tekst en foto’s Tini Brugge

Ingrediénten

1 pakje instant gist 7gr.

500 gr tarwebloem patent
ca. 3,5 dl lauwe melk

1 theelepel suiker

25 g zachte boter

5 afgestreken eetlepels zout
bloem voor werkvlak

Vulling

2 eieren, eiwit en geel apart

5 hardgekookte eieren

ca. 12 eetlepels mix van fijngesneden
groen zoals bosui, bieslook,
peterselie, selderij, kervel, prei naar
keuze peper en zout

Bereiding

Vermeng gist met 200 gr bloem, melk
en suiker, ca. kwartier laten staan.
Rest van bloem en boter toevoegen.
Beetje zout erbij en wat melk om
soepel deeg te kneden. Afgedekt bij
kamertemperatuur ca. half uur laten
rijzen.

Deeg uitrollen tot lap van ca. 45 bij 35
cm. Bestrijken met losgeklopte
eiwitten. Gekookte eieren,

fijngehakt, mengen met groen, zout
en peper en over het deeg verdelen.
In breedte oprollen en half uur laten
rijzen onder vochtige doek.
Bestrijken met de losgeklopte
eidooiers. Brood bakken, ca. 25
minuten op bakpapier in
voorverwarmde oven van 200 °C.

Bron: Janny de Moor in "Aan tafel! Bijzondere
Europese Streekgerechten,” Spectrum, 2007.

Ter Inspiratie - Recept

L

Een paasei?

Een ei is een beeld van hoop op nieuw leven. In de joodse
traditie worden eieren gebruikt in de zogenaamde
sederschotel tijdens de viering van hun paasfeest, Pesach.
Het is een herinnering aan het nieuwe leven na de
verlossing van de slavernij in Egypte. Bij die schotel staat
altijd een bakje met lentegroen zoals peterselie of selderij.

Van graankorrel tot brood

Voor het mysterie van de verrijzenis gebruikt Jezus het
beeld van een graankorrel:

‘(...) ik verzeker U, als een graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij
sterft brengt hij veel vrucht voort! (Joh. 12, 24).
Graankorrels groeien uit tot aren, vermalen tot brood, om
te delen.

In de christelijke traditie is brood daarom een verwijzing
naar dood en verrijzenis en een dankbare herinnering aan
Jezus die ons voorging in dienstbaarheid: het delen van
de goede gaven van de aarde en aandacht voor allen die
geen stem hebben.

Niet voor niets worden met Pasen in allerlei landen diverse
paasbroden gebakken. Hier een recept uit Letland met
eieren en groen.
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derde maal op in Bathmen. Chimaera is een

drie verschillende delen). Het waarnemen van de

bij het Nederlands Jongeren Orkest) en Laurens de
Man-piano en orgel (hoofdorganist Janskerk Utrecht).

Hierin is gekozen voor werken van Schumann, Liszt,
Mahler en Wagner.

Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur

Zondag 16 april 2023 treedt het Chimaera Trio voor de

vuurspuwend monsterlijk wezen, samengesteld uit delen
van een leeuw, een geit en een slang (één organisme met

Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken
en natuurrampen. Zover zal het in Bathmen niet komen.
Het Trio bestaat uit Annemiek de Bruin-klarinet (lid van

Nederland Blazers ensemble), Irene Kok-cello (1e soliste

Het programma kreeg de titel “Muzikale vertelling” mee.
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Nlleengaanden

Zondag 12 maart om half twee ging de kerk open voor mensen die een zondagmiddag hééél
lang vinden duren. Het was de tweede keer dat voor hen een gezellig moment was
georganiseerd.

0ok nu kwamen enkele personen om met elkaar een bakje koffie of thee te drinken, met wat
lekkers erbij natuurlijk. Van de Taakgroep Pastoraat waren enkele leden aanwezig.

Ook was er de mogelijkheid om een spelletje te doen. Zo kwam de rummikub op tafel en een
memory van Kerk-in-actie. Het blijft een uitdaging om op te letten terwijl je ondertussen met
elkaar praat. Na verloop van tijd kwam er een sapje op tafel met een paar snacks in de vorm van
kaas worst en komkommer. Wat het meest gewaardeerd wordt is het feit dat je met andere
mensen kunt praten. Gewoon gezellig, niets belangrijks behalve als je dat zelf wilt.

De taakgroep Pastoraat heeft zich voorgenomen om deze middagen regelmatig te organiseren.

In de wintermaanden duren de dagen het langst voor de doelgroep. Dus vanaf oktober kunt u
weer aanschuiven is het plan. We hopen dan ook wat beter en uitvoeriger te communiceren
zodat u op tijd op de hoogte bent. Ook is nu niet goed duidelijk geworden dat het geldt voor
alle alleengaanden in Bathmen e.o.. Dus jonger en ouder, wel of geen lid van de kerk.

Voor nu wensen we u toe dat u kunt genieten van het voorjaar en de zomer.

-

-
z
1



Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie

Ik liep aan 't strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen,

want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,

een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij

En zag mijn levensloop,

In tijden van geluk en vreugde,
Van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
Zag ik langs heel de baan,

Daar waar het juist het moeilijkst was,
Maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
Op het zwaarste deel van mijn pad...”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
En antwoordde op mijn vragen;

“Mijn lieve kind,toen het moeilijk was,
Toen heb ik jou gedragen...”



De week na het verschijnen van dit Baoken is de meest intense van het kerkelijk jaar.

De uitersten van de vrolijke Palmpasenoptocht op zondag en de verstilde dienst op de Goede
Vrijdag kort daarna liggen niet alleen in de tijd dicht bij elkaar. Liefde en verraad, solidariteit
en verloochening, leven en dood zijn contrasten die in elk mensenleven heel geleidelijk of
plotsklaps van het ene in het andere kunnen omslaan. Om dit drama op de voet te volgen, kun
je in deze week elke dag een kerkdienst of vesper bijwonen. In het overzicht van de
kerkdiensten lees je waar en hoe laat. Hieronder schrijf ik alvast over de rode draad.

Die is ingegeven door het jaarthema ‘Aan tafell’ In
meerdere verhalen over Jezus wordt verteld dat
hij bij mensen thuis een hapje mee eet.

En anders is hij zelf wel tafelheer, zoals verrassend
verteld wordt in het verhaal van de wonderbaar-
lijke vermenigvuldiging van vijf broden en twee
vissen. De avond voor zijn kruisdood viert hij met
zijn leerlingen de jaarlijkse Paschamaaltijd die de
exodus van zijn volk Israél uit Egypte gedenkt.

En na zijn kruisdood, gaat het verhaal verder, zien
twee Emmatisgangers Jezus opeens levendig
voor ogen, als hij voor hen het brood breekt.

Op Witte Donderdag vieren we de laatste maaltijd
van Jezus met zijn leerlingen in het Heilig
Avondmaal. De verbinding tussen de leerlingen
en de Heer voel je, wanneer je die avond met
elkaar de kring van liefde vormt. Samen eerst
eten van zijn levensbrood en daarna tijdens het
drinken van de wijn of de druivensap de vreugde
van de Heer proeven, schept een band.

Dat dit kan verkeren is het treurige beeld van
Goede Vrijdag. Er is dan niet meer sprake van
‘samen aan tafel’ maar ‘met elkaar van de tafel
verstrooid’ Wel komen in de evangelieverhalen
de vrouwen uit het leven van Jezus na zijn
graflegging al snel bij elkaar. En als zij dan, zeg
maar ‘aan tafel; aan elkaar gaan vertellen hoeveel
levendigheid Jezus in hun leven heeft gebracht,
voelen zij die veerkracht in hen weer als een
warme vlam opgloeien.
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Daarvan las ik in een boekje van Mary Ellen
Ashcroft, dat dit jaar een mooi motief is in de
Paaswake. En ja, dan kan het niet anders of je
gaat de Maaltijd van de Heer weer vieren in de
kring van liefde.

Ook in de vespers op maandag, dinsdag en
woensdag laten we al vrouwen en mannen uit
het leven van Jezus aan het woord.

De scriba van de Protestantse Kerk, René de
Reuver die laatst een keer op zondagmorgen
incognito kerkganger was in Bathmen, hielp dit
idee een handje door een boekje te redigeren,
dat vertelt van zeven mensen die bij Jezus aan
tafel aanschuiven en met hem in gesprek gaan.
Heel mooi om deze vespers weer samen met de
mensen van de parochie in Lettele te doen!

Ds. Gert Wijnstok



BlJ) DE VIERINGEN

Palmpasen betekent weer veel plezier
in Oktenbroek

In samenwerking met basisschool WereldWijzer wordt
| ook dit jaar Palmpasen gevierd in Okkenbroek.

- Vrijdag 31 maart komt ds. Gert Wijnstok op school en
maken de kinderen hun Palmpasenstokken. Zondag 2
april 10.00 uur start de feestelijke Palmpaasoptocht

op het schoolplein en gaat iedereen eerst naar de

B kerk. Daar zingen we vrolijke liederen en vertelt ds.
Gert Wijnstok een verhaal. Na de dienst gaat de
optocht verder van de kerk tot aan de locatie van het
eieren zoeken. Met een leuke afsluiting daarna in het
bos wordt het weer een groot feest.

Oecumenisch Leesrooster

2 april Palmzondag

Matteds 21,1-1
Psalm 73,13-20
Mattelis 26,1-27, 66

Psalm 118,1-2.19-29
Filippenzen 2,5-11

Jesaja 504-7
Psalm 22,1-22

6 april Witte Donderdag Exodus 12, 15-20 Psalm 81 1 Korintiérs 11,23-32
Johannes 13, 1-15 of Mattels 26, 30-46a

7 april Goede Vrijdag Exodus 12, 21-28 Hosea 6, 1-6 Psalm 22
Hebreeén 9,11-15 Johannes 18,1-19,42

8 april Paasnacht Genesis 1,1-2,3 Psalm 33,6-9 Genesis 22,1-18
Psalm 16,5-11 Exodus 14,15-15,1a Exodus 15,1b-3
Jesaja 54,4-14 Psalm 30,2-6 Jesaja 55,1-11
Jesaja 12,1-6 Ezechiél 36,24-28 Psalm 51,9-15
Sefanja 3,12-20 Psalm 126 Psalm 42,2-6

Romeinen 6,3-4

Kolossenzen 3,1-4

Mattes 28,1-1-(20)

9 april Eerste Paasdag Exodus 14,9-14 Psalm 118,15-24 Kolossenzen 3/1-4
Petrus 1,1-12 Johannes 20,1-18

16 april Beloken Pasen Genesis 8,6-16 Psalm 111 1 Petrus 1,3-9
Johannes 1 Alternatieve lezing: Petrus 1,13-25

23 april 15e Paasdag Jesaja43,1-12 Psalm 116,10-19 1 Petrus 1,17-23
Johannes 21,1-14 Alternatieve lezing: 1 Petrus 2,1-10

30 april 22e Paasdag Nehemia 9,6-15 Psalm 23 1 Petrus 2,19-25
Johannes 10,1-10 Alternatieve lezing: 1 Petrus 2,11-25

7 mei 29e Paasdag Deuteronomium 6,20-25 Psalm 66,1-12 1 Petrus 2,1-10

Johannes 14,1-14

Alternatieve lezing: 1 Petrus 2,16-17; 3,1-13
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live —
digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
en ook op een ander moment terug te zien.

zaterdag 1 april
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

zondag 2 april Palmzondag
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Mark van Sandijk (Holten)
Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok
m.m.v. "de Wereldwijzer"
collecte: Sponsorkinderen
maandag 3 april

19.00 Okkenbroek Vesper met mevr. Hanneke Overduin en mevr. Annemarie van Oldeniel
dinsdag 4 april
19.00 Lettele Vesper met ds. Hanneke Diermanse en mevr. Elsbeth Wubbe

woensdag 5 april
19.00 Bathmen Vesper met ds. Gert Wijnstok en mevr. Pauline Ypma

donderdag 6 april Witte Donderdag
19.30 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer, m.m.v. de cantorij

vrijdag 7 april Goede Vrijdag
19.30 Okkenbroek Meditatie met ds. Hanneke Diermanse

zaterdag 8 april Stille Zaterdag
22.00 Okkenbroek Paaswake met ds. Gert Wijnstok en mevr. Hanneke Overduin
Dopen — Maaltijd van de Heer

zondag 9 april Eerste Paasdag
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok en mevr. Hanneke Overduin
m.m.v. de cantorij
collecte: Kerk in Actie: Moldavié
zaterdag 15 april
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin
collecte: Voedselbank
zondag 16 april Beloken Pasen
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
10.00 Okkenbroek Eredienst met mevr. Hanneke Overduin
Kindernevendienst
collecte: Voedselbank
zondag 23 april 15e Paasdag
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Rode Kruis
zondag 30 april 22e Paasdag / Jubilate
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Henk van Es (Deventer)
Bathmen géén dienst collecte: Hospice de Winde

zaterdag 6 mei
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

zondag 7 mei 29e Paasdag
9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Meinske van Sandijk-van der Wal (Holten)
10.00 Bathmen Eredienst met mevr. Hanneke Overduin
m.m.v. de cantorij
collecte: Kerk in Actie: Oekraine

22



COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

We vragen iedereen die niet op een foto i
i

in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.

Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

17 mei

14 juni

16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
13 december

2 juni

30 juni
1 september
6 oktober
3 november
1 december
5 januari 24

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker

Hanneke Overduin, 0570 854652 / 06 50968134
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

nn

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

an
\ W 4

Nao0.iquaO-uawyieg
2}UIBWIAK) ISIULISDN0A] |

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWOQ: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

23



DOMINEE ( WIE WEET WAAR PASEN EIGENLIJK OVER GAAT...? )

DE HEER \[ -

PASEN IS DE
VERJAARDAG
VAN JEZUS!

OPENBARE
BASIS~
SCHOOL

OM UIT TE
LEGGEN

WAT
PASEN IS...

NEE, HIJ IS EH, VERMOORD!
HIJ WERD MET SPIJKERS AAN
EEN KRUIS GENAGELD...!

BIJNA GOED! PASEN GAAT OVER JA, DOOR ZIJN HANDEN
JEZUS - NIET OVER ZIJN GEBOORTE EN VOETEN, EN TOEN...
MAAR OVER ZIJN DOOD...!
KON DE

POLITIE
HEM NIET

HELPEN?

NOU, HET WAS EIGENLIJK
DE POLITIE DIE HET DEED...

WAT HAD HIJ
DAN GEDAANT

NET ALS IN DE
WALKING DEAD!
MAAR... DE
EIEREN DAN?

NOU NEE, HET ZIT ZO: HIJ GING
DOOD MAAR HIJ IS WEER OPGESTAAN
UIT HET GRAF... ALS EEN

-\ _ZOMBIE?

VOLGEND
JARR
BETER!

TJA, PASEN BLIJFT
EEN LASTIGE...
\U




